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Orgelspel

Stilte

Aansteken van de kaarsen
mensen thuis worden uitgenodigd een kaars of een lichtje aan te steken.

Openingsvers
'Naar U gaat mijn verlangen –
In Uw naam is mijn kracht –
zoudt Gij ooit mij beschamen?'

LB  448

2 gij die hier woont in ’t dal der tranen
en van de schaduwen des doods,
gij hoort zijn stap, gij ziet hoe groots
Hij zich zijn witte weg zal banen.

3. Hij komt met vrede; en geen rampen
geen oorlog en geen bitterheid
zal er meer zijn, geen kind dat schreit,
geen laarzen die in ’t duister stampen.
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4. Geen liefde gaat er meer verloren,
de onderdrukking is voorbij,
de dood is dood, nu juichen wij,
er is een kind voor ons geboren.

5. Er is een zoon voor ons gegeven,
de Zoon van God die koning is,
die ’t licht is in de duisternis,
de weg, de waarheid en het leven.

6. En alle andere vreemde namen:
die wonderlijke raadsmaan heet,
omdat Hij de geheimen weet
van hemel en van aarde samen.

7. En sterke God, die de gebeden
verhoren zal, die overwint.
Eeuwige Vader heet dat kind,
en vorst van eindeloze vrede.

8. Dan zal de aarde voor ons allen
het land van melk en honing zijn,
het kind van God zal koning zijn,
nooit zal de troon van David vallen.

9. En alle, alle mensen samen,
die zullen voor zijn aangezicht
staan zingen in het grote licht.
en Hij kent allen bij hun namen.

Gebed naar psalm 85

A. Genade en trouw ontmoeten elkaar,
recht en vrede omhelzen elkaar.

Steeds opnieuw hebt Gij uw land begenadigd, o God,
en ons leven ten goede gekeerd,
steeds weer uw dreigementen herroepen
en de brand van uw woede geblust.

A. Recht en vrede omhelzen elkaar,
trouw ontkiemt als een zaad in de aarde.

Wees dan ook nu niet verbitterd op ons.
Zoudt Gij voor eeuwig kwaad op ons blijven?
Zoudt Gij ons niet veel liever doen leven
dat wij ons kunnen verheugen in U?

A. Trouw ontkiemt als een zaad in de aarde,
gerechtigheid staat als een zon aan de hemel.

Vrede, vrede is zijn woord.
Tot zijn volk, tot zijn getrouwen zal Hij zeggen:
vrede, vrede, keert niet tot het onrecht terug.

A. Gerechtigheid staat als een zon aan de hemel,
genade en trouw ontmoeten elkaar.



Onze God wil zegen schenken
en het land zal vruchten dragen.
Gerechtigheid gaat voor Hem uit als een bode,
vrede volgt Hem, waar Hij gaat.

A. Genade en trouw ontmoeten elkaar,
recht en vrede omhelzen elkaar.

Orgelspel

Lezing - Jesaja 9: 1-6

Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke Held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.

Stilte

Orgelspel

Avondgebed
Nu de avond valt
wil ik het licht hoog houden
dat mij spreekt van U;
een geleide bij dag,
een baken bij nacht.

Mijn vragen en zoeken
komen tot rust
en ik vertrouw mij
aan U toe
met wat ik denk,
met wat ik doe,
en waar ik ga.



Ik zoek te verstaan
wat Gij, God, wilt.
O eeuwig Licht,
bezwijk niet
onder wat ík wil,
doof niet uit
onder mijn twijfels
en raak niet verborgen
onder mijn tranen,
mijn ongeduld,
mijn korte adem.

Sta in mijn hart gebrand
de lieve lange dag
én in het ondoorgrondelijk duister.
Dan word ik
uit de nacht
opnieuw geboren.

Stilte

Onze Vader

Avondlied

2. In de duisternis
In de duisternis,
waak, Gij Schepper, als wij slapen.

3. U behoren wij,
U behoren wij,
waak, Gij Schepper, als wij slapen.



4. Die ons hebt behoed,
Die ons hebt behoed,
waak, Gij Schepper, als wij slapen.

5. Zie toch naar ons om,
zie toch naar ons om,
waak, Gij Schepper, als wij slapen.

6. Gij die liefde zijt,
Gij die liefde zijt,
waak, Gij Schepper, als wij slapen.

7. Zegen ons vannacht,
zegen ons vannacht,
waak, Gij Schepper, als wij slapen.

Zegenbede

Moge ons zegenen Hij
die de aarde schiep voor de mensen
die mensen schiep voor elkaar.
Moge zijn Aangezicht lichten
dat wij in vrede zijn.
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